Van eeuwen steen

FERNAND FLORIZOONE
GEDICHTEN

Mijn vader heeft zijn honderdste lente nét niet mogen beleven, maar ik weet dat
hij op 21 juli 2025 daarboven een stralend hemels feest vierde, omringd door licht

en liefde.

Wie de zielswereld van Fernand Florizoone betreedt, ontdekt een bijzondere
rijkdom aan thema’s die hem lief waren: geloof, liefde, natuur, mensen... en nog
zoveel meer, telkens fluisterend vanuit zijn diepste wezen.

Samen met Jozef Ameeuw, een dierbare vriend van de familie, mochten we
grasduinen in Fernands schatkamer van notities, geschriften en teksten. We werden
geraakt door de hartstocht en toewijding waarmee hij zijn poézie vormgaf: het
zwoegen, het worstelen met woorden en zinnen... een ritme van volharding dat
tegelijk schoonheid ademt. Het was een openbaring, een glimp van zijn ziel,
tastbaar in elke regel.

Deze bundel, getiteld ‘Van eeuwen steen’ (ontleend aan het gedicht ‘Ket’),
verzamelt een reeks tot nog toe ongebundelde gedichten, een echo van zijn
innerlijke wereld.

Fernand Florizoone werd in 1925 geboren te Veurne

in de Westhoek waar de grote Florizoone-familie al sinds de 16de eeuw woont.

In 1955 debuteerde hij als dichter met de bundel ‘In de branding’. Tot aan zijn
overlijden op 14 februari 2024 zijn meerdere bundels uitgegeven.

Zijn werk werd vertaald in vele talen, opgenomen in bloemlezingen en meermaals
bekroond met onder andere:

° J.L. De Belderprips voor Poézie, Deurle aan de Leie 1977

° Briljanten Litera-onderscheidingen Beringen, 1982

© Poézieprijs stad Blankenberge, 1956

° Vifjaarlykse Guido Gezelleprips 1982-1986, van de
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en
Letterkunde (1987)

© Eerste Prijs van de gemeente De Panne, 1987

° Bijzondere vermelding "Paul Stavridis Poéziepriy, Hulshout,
1988 en 1989

° Gulden Kokkel 1995 Davidsfonds Kokosijde



Fernand Florizoone bezit de macht over het (geschreven) woord, hij slaagt erin
- er zijn weinigen die het hem hebben voorgedaan - het woord af te tasten, te
bevoelen, te polijsten, te herleiden tot zijn essentie.

Fen gelukkig, gedroomd Arcadia.”
Essay over de poézie van Fernand Florizoone, 2012
© Thierry Delew en Razors Edge Editions

Fernand Florizoone
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Koksijde 2025 Beste vrienden,

als eerbetoon vieren wij de honderste verjaardag
van Fernand Florizoone

met de Gedichtenbundel “Van eeuwen steen”,
een verzameling van tot nog toe ongebundelde Van eeuwen steen
gedichten.

Deze unieke bundel, formaat 210 x 130mm,
kaft met 72 binnenblz. garenloos gebonden,
rechte rug,

heeft een oplage van 300 exemplaren.

Verkrijgbaar via Bankoverschrijving:
Karel Florizoone, Gulden Vlieslaan 40
B-8670 Koksijde

T.+32 468 486 106 FERNAND-.FLORIZOONE",
E.mail: karel.florizoone@hotmail.com

Rek.nummer BE 87 7380 2787 5394
Prijs: 15,-€/ex. exclusief verzending.
Prijs: 20,-€/ex. inclusief verzending.
Vrije mededeling: FF Van esuwen steen

Fernand Florizoone,
terug (de) dichter bij ons,
met de Gedichtenbundel
“Van eeuwen steen”

Prijs op aanvraag voor meerdere exemplaren
met betrekking tot verzending.

De bundel bestellen?

Stuur een E-mail naar
karel.florizoone@hotmail.com

en ontvang alle info in verband met de bundel
‘Van eeuwen steen

Veel! leesgenot & Dank,

Karel Florizoone & Jozef Amesuw



Dankwoord

Een steen - klein, tastbaar en doordrongen van stilte
en betekenis - werd het vertrekpunt van deze bloemlezing.

Zij markeert een dankbare verkenning van de
onuitgegeven gedichten van Fernand Florizoone.

Via zijn woorden keert hij nog eenmaal tot ons terug:
zijn poézie blijft aanwezig als een zachte, maar blijvende
echo, een spiegel van Koksijde,

van het alledaagse leven en van de tijd die hij met
aandacht en genegenheid wist te beschrijven.

De gemeente Koksijde betuigt hierbij haar oprechte dank
en diepe waardering voor een dichter wiens nalatenschap
blijvend zal inspireren en verbinden.

Greet Verbaeghe
Schepen Cultuur e3 Verbinding

Goemeente
Koksijde
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Toespraak door Jozef Ameeuw t.g.v. de voorstelling
Gedichtenbundel ‘Van eeuwen steen’ Fernand Florizoone

Fernand Florizoone, telg uit de grote Florizoone-familie die vanaf de 16e eeuw vanuit Elverdinge
naar de kleine Westhoek trok, waar Pieter Florizoone in 1686 het oudste huisje van Veurne,
‘De Drie Conynghen’, als bewoner en waard betrok,

De Florizoones zullen de Westhoek niet meer verlaten tenzij even wanneer Lodewijk XIV onze
streken bezet. Pieter vertrekt dan met zijn gezin naar Brugge maar zal weldra via een omweg in Wulpen
aanbelanden De Florizoones vinden er hun definitieve stek!

Vanuit Wulpen waaieren de opeenvolgende generaties Veurne-Ambacht in. Kort na de Eerste
Wereldoorlog in 1920 neemt Heliodoor Florizoone uit Wulpen een graanhandel met loskaai over
in Veurne. Fernand wordt hier op 21 juli 1925 geboren in het gezin van Heliodoor en Zulma Vermander.
“Spijtig dat het geen 10 dagen vroeger was,” zal Fernand later lachend zeggen.

Na zijn kleuterschool bij de nonnetjes gaat hij naar het college te Veurne. Midden de oorlogsjaren volgt hij
er de Grieks-Jatijnse humaniora. In die periode ontstaat reeds een eerste onuitgegeven dichtenlundel.
“Sneeuwkliokjes” met een eerste gedicht “De stilte” Oktober, 1943. Fernand was toen 18 jaar

De stilte spreekt een tale zoet
tot hen die luistren willen
Zij horen haar in hun gemoed
en doet hun harten trillen.

Na een jaar Wijsbegeerte en Letteren trekt hij naar de normaalschool te Antwerpen waar hij de
leergangen “Heropvoeden van verwaarloosde en onaangepaste jeugd” volgt. Eens afgestudeerd
werkt hij gedurende een paar jaar als opvoeder-studiemeester aan he Koninklijke Atheneum te leper. In
1953 krijgt hij zijn benoeming als opvoeder-bibliothecaris aan het Atheneum te Veurne.

Op 1 mei 1951 was hij reeds in het huwelijk getreden met Ida Demyttenaere. Drie kinderen,
Karel, Mark & Mieke vervolledigen het gezin. Als gezegend ornitholoog en dichter vestigt hij zich op een
boogscheut van de zee, maar trekt ook menigmaal naar de weidegronden van Veurne-Ambacht om er het
wijsje van de geelhors, die hij tot zijn pastorale omdoopte, te beluisteren.

Fernand Florizoone, een gezegend dichter van bij ons, van de Westhoek en het wijde landschap van de
polders, de natuur, de zee. Het bepaalt de sfeer en het karakter van zijn poézie.
Zijn gedichten zijn bijna bezinningen.

Zijn talrijke publicaties in tijdschriften en bundels blijven niet onopgemerkt. Vele prijzen ziin de
bevestiging hiervan.

In 2008 publiceert hij “Liefde heeft een zachte huid” bij de tachtigste verjaardag van zijn vrouw.
Het gedicht eindigt met een toekomstvisie:

“Eens liggen wij als geliefden begraven
in de zon, in de regen,

van al ons bewegen

Zijn de gebaren afgevallen

en stilte is gebleven

als de mantels

in de garderobe van ons leven”

De laatste jaren droomt de dichter nog van een nieuwe dichtbundel maar het werken wordt steeds
moeilijker. Het geheugen laat hem los. Honderden gedichten, schriftjes, papiertjes, teksten blijven
ongebruikt figgen. In het jaar dat hij honderd zou geworden zijn verschijnt vandaag als eerbetoon deze
nieuwe bundel “Van eeuwen steen” van de man die geboren was om te dichten.



liefdesgedichten, waaronder Liefde heeft een zachte huid, vitgegeven naar aanleiding van haar
tachtigste verjaardag. Hun levensverhaal, verweven met taal, loopt als een zachte onderstroom
doorheen zijn oeuvre.

Voor de honderdste verjaardag van Fernand verschijnt Van eeuwen steen in een beperkte
oplage van 300 exemplaren. “Fernand Florizoone, weer dichter bij ons”, glimlacht Karel.
“Dat zou hem echt gelukkig gemaakt hebben”, zegt hij. “Dat zijn woorden blijven voortleven,
dat was altijd zijn grootste wens.”

Praktisch

Van eeuwen steen, 72 pagina’s, garenloos gebonden.

Prijs: €15 (excl. verzending) — €20 (incl. verzending).

Bestellen kan via e-mail: karel.florizoone@hotmail.com

Rek.nr.: BE87 7380 2787 5394 (mededeling: FF Van eeuwen steen). (PG)



Dichtbundel “Van eeuwen steen”

Cover met flappen + 72 blz boinnenpag.

- Cover: recto :1 kleur + blinddruk - 300g. MultiDesign
- Binnenpag.: recto/verso 1 kleur - 120g. MultiDesign
Garenloos gebonden

Pre-press: Opmaak aangeleverd in PDF formaat (uit Pages)

Papier: Kaft: 300g. MultiDesign Kleur : wit
Open 210x487mm  Toe 210x 130mm
Papier: Binnenpag. 120g. MultiDesign Kleur: natuurwit
Open 210x260mm  Toe 210x130mm
Drukwerk: Kaft recto 1 kleur + blinddruk
Binnenpag. recto/verso 1 kleur
Afwerking: garenloos gebonden met rechte rug
verpakt per vast aantal in dozen

Prijszetting op basis van 300 ex
- afname 1ex. : 15,00-€/st.

- afname 50ex. : 14,50-€/st.

- afname 100ex.: 14,00-€/st.

Envelop met luchtkussen - 170x225mm : 0,50€
Portkosten Belgié : 4,50€

21 oktober 2025

Florizoone Karel

Gulden Viieslaan 40

8670 Koksijde

+32 468 486 106
karel.florizoone@hotmail.com




